
32e	Zondag	door	het	Jaar	A	

(+)	Beste	broeders	en	zusters	in	onze	Heer	Jezus	Christus,	

Laten	we	nadenken	over	wat	de	Heer	ons	vandaag	leert,	vooral	door	de	lezingen	uit	de	Heilige	
Schrift.	

Uit	de	eerste	lezing	uit	het	boek	Wijsheid	(6,	12-16)	kunnen	we	het	volgende	opmaken:	

Omdat	God	de	bron	is	van	alle	leven,	goedheid	en	wijsheid,	dan	hebben	we,	als	we	wijsheid	hebben	
gevonden,	goedheid	en	leven	gevonden,	God	zelf.	En	hier	zien	we	dat	God	ons	eerst	komt	zoeken,	
om	ons	Zijn	genade	te	geven,	om	ons	te	helpen	Zijn	wil	te	kennen	en	Zijn	plan	te	vervullen,	en	zo	het	
Eeuwige	Leven	met	God	te	bereiken.	Door	de	hele	Bijbel	heen	zien	we	dat	God	contact	maakt	met	
Job,	Abraham,	Jakob,	Mozes,	Samuël,	David,	Salomo,	Elia,	Elisa,	Jesaja,	Maria,	de	apostelen,	
enzovoort,	om	hen	de	ware	wijsheid	te	geven	die	hen	zal	leiden	naar	het	Eeuwige	Leven	in	God,	dat	
uiteindelijk	in	Jezus	Christus	is.	Wij	moeten	bereid	zijn	alles	te	ontvangen	wat	God	ons	wil	geven,	
door,	met	en	in	Jezus	Christus,	zodat	ook	wij	het	eeuwige	leven	kunnen	bereiken	met	God	en	alle	
heiligen	die	ons	zijn	voorgegaan.	

In	de	tweede	lezing	van	Paulus	aan	de	Tessalonicenzen	(4,	13-18)	vinden	we	een	van	de	vroegste	en	
meest	directe	verklaringen	van	wat	komen	gaat	voor	hen	die	trouw	Jezus	volgen,	die	Zijn	wil	
volbrengen,	die	leven	door,	met	en	in	Jezus,	die,	opgestaan	uit	de	dood,	ons	kan	en	zal	brengen	tot	
hetzelfde	opgestane,	eeuwige	leven	dat	Hij	heeft	gewonnen	en	geniet	in	Zijn	menselijke	natuur.	
Zelfs	zij	die	ons	zijn	voorgegaan	en	zijn	gestorven	in	het	vlees,	zodat	hun	vergankelijke	lichaam	niet	
langer	verbonden	is	met	hun	onsterfelijke	ziel,	zelfs	zij	zullen	hetzelfde	eeuwige	leven	genieten	bij	
Jezus'	tweede	komst	als	zij	die	nog	in	het	lichaam	zijn	wanneer	Hij	wederkomt.	Niemand	die	voor	
God	heeft	geleefd,	door,	met	en	in	Jezus,	niemand	van	hen	wordt	door	God	vergeten.	Bij	de	komst	
van	de	Heer,	op	Zijn	signaal,	zullen	allen	die	door,	met	en	in	Jezus	leven	gelijktijdig	aanwezig	zijn	en	
aan	Jezus	gelijk	zijn,	met	een	nieuw,	verheerlijkt	lichaam.	Laten	we	de	woorden	van	de	Heer	zelf	tot	
ons	richten	uit	het	Evangelie	van	Johannes,	hoofdstuk	5	(verzen	21,24-29):	"Want	gelijk	de	Vader	de	
doden	opwekt	en	leven	geeft,	zo	geeft	ook	de	Zoon	leven	aan	wie	Hij	wil...	Amen,	amen	zeg	ik	u:	wie	
mijn	woord	hoort	en	Hem	gelooft	die	mij	gezonden	heeft,	die	heeft	eeuwig	leven;	en	komt	niet	in	het	
oordeel,	maar	is	overgegaan	uit	de	dood	in	het	leven.	Amen,	amen	zeg	ik	u,	dat	de	ure	komt,	en	nu	
is,	dat	de	doden	de	stem	van	de	Zoon	van	God	zullen	horen,	en	zij	die	horen,	zullen	leven.	Want	zoals	
de	Vader	leven	heeft	in	Zichzelf,	zo	heeft	Hij	ook	de	Zoon	macht	gegeven	om	leven	te	hebben	in	
Zichzelf:	En	Hij	heeft	Hem	macht	gegeven	om	recht	te	spreken,	omdat	Hij	de	Zoon	des	mensen	is.	...	
het	uur	komt	waarin	allen	die	in	het	graf	zijn,	de	stem	van	de	Zoon	van	God	zullen	horen.	En	zij	die	
het	goede	gedaan	hebben,	zullen	opstaan	in	de	opstanding	des	levens;	maar	zij	die	het	kwade	
gedaan	hebben,	in	de	opstanding	des	oordeels."	///	Jezus,	God	zelf,	zal	komen	en	Zijn	wijsheid,	Zijn	
licht,	het	eeuwige	leven	dat	Hij	zelf	heeft	gewonnen,	geven	aan	hen	die	door,	met	en	in	Hem	leven.	

	En	laten	we	eens	kijken	naar	de	gelijkenis	die	Jezus	beschrijft	in	het	Evangelie	van	Matteüs	(25,	1-
13):		

We	zien	de	wijze	en	dwaze	maagden	allen	wachten	op	de	komst	van	de	Bruidegom,	om	met	hem	
binnen	te	gaan	in	Zijn	bruiloftsmaal.	De	Bruidegom	is	Jezus	Christus,	die	komt	om	het	huwelijk	te	
vieren	dat	Hij	sloot	met	zijn	bruid,	de	Kerk,	toen	Hij	ons	verloste	van	zonde	en	dood	door	zijn	eigen	



passie	en	dood;	toen	Hij	zijn	eeuwig	menselijk	leven	met	ons	deelde	door	zijn	eigen	opstanding	uit	de	
dood;	toen	Hij	opsteeg	naar	de	hemel	om	daar	voor	ieder	van	ons	een	woning	te	bereiden,	en	ons	de	
Heilige	Geest	zond	om	Zijn	bruid,	de	Kerk,	te	leiden	en	haar	leden	te	heiligen,	door	de	eeuwen	heen,	
totdat	het	aantal	uitverkorenen	vol	is	en	Christus	terugkomt	in	heerlijkheid	om	zich	volledig,	totaal,	
eeuwig	te	verbinden	met	Zijn	bruid,	de	nu	volmaakte	Kerk,	en	ons	allemaal	te	brengen	naar	waar	
Hij	heen	is	gegaan,	naar	waar	Hij	voor	ons	een	heerlijk	banket	en	een	eeuwige	woning	heeft	bereid.	

We	kennen	de	dag	noch	het	uur	waarop	de	Heer	zal	komen,	maar	we	weten	wel	dat	Hij	terugkomt,	
aan	het	einde	der	tijden.	De	wijze	en	dwaze	maagden	laten	ons	zien	dat	we	altijd	klaar	moeten	staan	
om	Jezus	bij	Zijn	komst	te	begroeten	met	een	brandende	lamp	en	voldoende	lampolie	om	het	licht	te	
voeden.	De	brandende	lamp	en	de	olie	zijn	symbolen	voor	het	licht	en	de	liefde	van	Jezus	die	
schijnen	in	degenen	die	door,	met	en	in	Hem	leven.	Tijdens	ons	leven	in	het	lichaam	moeten	we	
Gods	genade	en	liefde	ruimhartig	aanvaarden	en	dankbaar	teruggeven	volgens	Zijn	wil.	We	moeten	
ook	grootmoedig	toestaan	dat	het	licht	van	Gods	genade	en	liefde	in	ons	naar	buiten	schijnt	en	onze	
naaste	verwarmt	die	het	ook	nodig	heeft.	Als	we	niet	toestaan	dat	Gods	licht	en	liefde	een	
hoofdplaats	in	ons	hebben	en	het	laten	schijnen	voor	iedereen	die	het	kan	zien;	als	we	verzuimen	
om	de	goddelijke	vlam	van	genade	in	onze	ziel	te	beschermen	en	te	voeden	en	het	zelfs	laten	
uitdoven	uit	zorgeloosheid	of	gebrek	aan	respect	voor	de	Goddelijke	Gever;	als,	God	verhoede,	we	
Gods	licht	en	liefde	verwerpen	door	actief	te	zondigen	en	ons	van	Hem	af	te	keren,	dan	zullen	we	
uitgesloten	worden	van	Zijn	glorieuze	bruiloftsmaal.	/	Op	dat	bruiloftsmaal	zal	Gods	licht	in	ieder	
van	ons	zich	bij	zijn	goddelijke	bron	voegen	in	zijn	eeuwige	glorieuze	licht,	en	de	triómf	van	Gods	
liefde	door,	met	en	in	Jezus,	ook	door	ieder	van	ons	die	lid	zijn	van	Jezus'	mystieke	lichaam,	de	Kerk	
-	die	triómf	van	Gods	liefde	zal	het	licht	zijn	dat	ons	voor	altijd	doet	jubelen	met	God	en	alle	engelen	
en	heiligen	in	de	hemel.		

Beste	broeders	en	zusters,	laten	we	onze	kans	niet	missen	om	God	ten	volle	te	kennen,	lief	te	
hebben	en	te	dienen.	Laten	we	Zijn	levengevende	wijsheid	ontvangen,	laten	we	onze	oren	en	harten	
openen	om	Zijn	woorden	van	Leven	te	horen.	Laten	we	berouw	hebben	van	onze	zonden	tegen	God	
en	onze	naasten,	waardig	de	levende	Jezus	zelf	ontvangen	in	de	Heilige	Eucharistíe,	en	God	vragen	
ons	te	leiden	naar	Zijn	wil.	Als	we	dit	doen,	zullen	we	leven	door,	met	en	in	Jezus,	wiens	liefde	voor	
God	en	de	mens	door	ons	heen	zal	schijnen	en	anderen	naar	Jezus	toe	zal	trekken,	totdat,	aan	het	
einde	van	onze	aardse	loop	in	het	lichaam,	wanneer	we	voor	Jezus,	onze	Glorieuze	Koning	en	
Rechter,	staan,	Hij	zijn	eigen	licht	in	ons	zal	zien	branden	en	ons	zal	uitnodigen	voor	het	
Bruiloftsmaal,	en	voor	de	eeuwige	woning	die	Hij	al	heeft	voorbereid,	voor	wie	Hem	op	zijn	beurt	wil	
liefhebben.	Amen.	

		

 


